
 

 

 

 

 

 

Lieve Vrouwen & VrouwEnLicht leden,  

JIJ bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van een bijzondere dag op donderdag 12 

september a.s.  

 

We vieren dan én dat VrouwEnLicht 5 jaar bestaat én deze dag is een oproep. Deze dag 

is een oproep aan díe vrouwen die volledig zelf-standig en vanuit een diepe innerlijke 

verantwoordelijkheid in en voor hun eigen leven, samen willen Zijn, Werken en Creëren; die 

voelen en weten dat er in henzelf maar ook onderling tussen vrouwen oude patronen aan het 

transformeren zijn; die voelen dat er (nieuwe) vormen van samenwerking aan het ontstaan 

zijn die deze maatschappij nodig heeft; die weten dat ze oplossingen en antwoorden in zich 

dragen; en die deze graag naar buiten brengt, Samen. Collectief. Het is tijd.  

Vandaar deze oproep.  

 

Vijf jaar geleden ben ik bevlogen met VrouwEnLicht begonnen. De bevlogenheid is er nog 

steeds. Sterker nog. Die wordt alleen maar groter. Hoe meer ik tot me neem ten aanzien van 

hoe de wereld er momenteel voor staat zowel op kleine als op grote schaal, hoe meer ik 

weet dat het nodig is dat vrouwen opstaan. Niet meer treuzelen. Niet meer twijfelen. Maar 

echt verantwoordelijkheid nemen, wezenlijk samenwerken en meer. Niet actie om te doen, 

maar actie vanuit een diep weten, gecombineerd met die verantwoordelijkheid en wens om 

het vrouwelijke en natuurlijke perspectief in te brengen in persoonlijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen.  

 

Ik heb daarom voor deze dag twee andere bijzondere vrouwen, traditioneel Elders genoemd, 

gevraagd om het programma mede vorm te geven zodat we deze reis ook daadwerkelijk 

kunnen maken en dat zijn Coby van Beets-van der Hoeff en Lie van Schelven. 

We hopen dat deze dag je aanspreekt. Hoe meer vrouwen hoe groter het veld en de 

patronen we kunnen transformeren en nieuwe vormen oproepen. En ja. We zullen ook stil 

staan bij het vijfjarig bestaan van VrouwEnLicht. En ja. Het is tijd voor de volgende stap. Met 

meer vrouwen meer bereiken. Het is simpelweg gewoon tijd.  

 

We hopen je dan ook de 12e te mogen verwelkomen. In deze uitnodiging vind je details over 

het programma, de kosten en een paar mijmeringen over deze bijzondere dag als je er 

vanuit de numerologie en Maya kalender naar kijkt. Kon ik niet laten ;)  

 

In en met liefde,  

Madeleine Boerma 

Namens Coby, Lie, de paarden, Sven en VrouwEnLicht 

 



 

 

 

Wat gaan we doen?  

Overdag werken onder de bezielde begeleiding van Coby en haar paarden in een daartoe 

speciaal voor ons opgezet sjamanistisch en systemisch veld. Coby werkt naast haar 

paarden samen met Sven Goedbloed in dit werk. Hij is dan ook de enige man die ons deze 

dag vergezelt ;)  

Aan het einde van de dag reizen we naar de plek waar we dineren en een Labyrint lopen 

onder de inspiratieve begeleiding van Lie van Schelven. We sluiten de avond af met een 

vuurceremonie naast het Labyrint en verbinden daar ons individuele vuur wat we ’s 

ochtends inbrengen met het aansteken van een eigen meegenomen kaars – een traditie bij 

VrouwEnLicht - tot een gemeenschappelijk vuur.  

Met welke thematieken gaan we werken in het veld en in het labyrint?  

Er hebben zich twee thematieken gemeld. Enerzijds wat ik al eerder benoemde namelijk die 

oude patronen, veelal gebaseerd op eeuwenoude en collectieve angsten. Deze zijn niet 

langer dienend en die gaan we samen onderzoeken waarbij de paarden ons zullen helpen. 

Anderzijds de nieuwe vormen van samen Zijn, Werken en Creëren die in meerdere of 

mindere mate zichtbaar zijn en die we bewust willen uitnodigen in het labyrint.  

Op de dag zelf zullen we beide vragen gezamenlijk verder verdiepen. Hoe meer helderheid 

op de vragen, hoe meer to the point de antwoorden en hoe meer elke aanwezige en ons 

collectieve veld van vrouwen er iets aan heeft. Het is tijd onze krachten te bundelen zonder 

onnodige stoorzenders in de vorm van oude patronen. 

Programma 

09.30 – 10.00  Ontvangst op Stoeterij met kopje thee of koffie 

   Adres: Lage Veldweg 7, 6741 JL Lunteren 

10.00 – 10.15  Opening dag en cirkel door Madeleine 

Aansteken van je eigen kaars – symbool voor jouw individuele vuur 

10.15 – 11.00  Deelronde met Talking Stick 

11.00 – 13.00  Opening en reizen door sjamanistische & systemische veld 

O.l.v. Coby, Sven Goedbloed en de paarden 

Gezamenlijke afstemming op de vraag voordat we het veld ingaan 

13.00 – 14.00  Lunch  

14.00 – 16.00  Verder onderzoek in het sjamanistische & systemische veld  

16.00 – 17.00  Afsluitende deelronde met Talking Stick 

17.00 – 18.00  Op eigen gelegenheid reizen naar Samaya in Werkhoven  

   Adres: Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven 

 



 

 

 

 

18.00 – 19.00  Gezamenlijk 2 gangen diner op Samaya 

19.00 – 21.30  Opening en reizen door Labyrint  

Deelronde, gezamenlijke verdieping thematiek en lopen van Labyrint 

onder inspiratieve begeleiding van Lie van Schelven 

21.30 – 22.30  Vuurceremonie 

Verbinden van ons individuele vuur tot een collectief vuur 

Laatste woorden rondom het vuur 

De vaste bijdrage voor deze dag is € 155. Dit is inclusief een lunch met salade, soep, Turks 

brood en drinken. Inclusief het werk van Coby, Sven, de paarden en Lie. En inclusief het 

gezamenlijke tweegangen diner op Samaya, het Labyrint, de vuurceremonie en koffie/thee 

gedurende de dag. Een kwitantie o.v.v. “onkosten systemisch werken” is mogelijk. Graag 

vooraf betalen en opgeven of je een kwitantie wilt ontvangen.  

Daarnaast is het mogelijk een vrijwillige additionele bijdrage te geven tijdens een ceremonie 

van dankbaarheid die we aan het einde van de dag zullen houden. Weet dat deze dag tegen 

minimale kosten georganiseerd wordt omdat wij allemaal voelen dat het tijd is om meer 

vrouwen te bereiken en om met elkaar deze stap te maken. Wat overblijft wordt gedoneerd 

aan het werk van Coby/Sven, Lie en VrouwEnLicht.  

Wil je meedoen? Geef je op bij madeleine@vrouwenlicht.nl (06-50291459). 

 

“I don’t want to protect the environment,  

I want to create a world where the environment doesn’t need protecting.” 

 

Waarom 12 september 2013? 

Op 12 september 2008 is VrouwEnLicht opgericht en vandaar dus het vijfjarige lustrum. Het getal 5 staat zowel 

voor Aarde als Mercurius. De Aarde heeft te maken met manifesteren en belichamen en Mercurius staat o.a. voor 

communicatie. Een toepasselijk moment voor de oproep. Als je 12-9-2013 optelt is het een 9. Deze 9-dag in de 9
e
 

maand van dit jaar vertoont weer een prachtige parallel met de vrouwelijk 9 maanden cyclus van zwangerschap 

en geboorte. Tot slot is deze dag een Toon 4 Gele Mens dag in de Maya Tzolkin kalender. De Gele Mens is het 

12
e
 zegel en toon 4 is de toon van de Vorm en van Scheppen. Toelichting:  

“Yellow Human is the grail, the golden fleece, the philosopher’s stone, the alchemical transmutation that 

turns baser materials into gold. It is the cornucopia, the paradox of emptiness and harvest, the still place 

that lies open and fallow, receiving the gifts. The power of the Human is Free-Will. Its action is to 

Influence, the essence of this is Wisdom. Wisdom is applied knowledge. Wisdom is harmony, harmony is 

wisdom. Yellow Human offers you the gift of the beginner’s mind in the fullness of union. Be receptive.”  

Tone 4 “is the square, the base of the pyramid, the solid foundation that unifies the lines of directional 

force… Now is the time to manifest your dream or vision… You are the architect of your creative spirit. 

Open the door and call forth the sacred Four!” 


